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De prijs

door Arie van der Stoep

Als er één man is die echt leefde, dan is het wel Paulus. Met heel zijn hart volgde hij Jezus. Die
was zijn grootste liefde, zijn eerste liefde. (1) Voor Hem leefde hij. (2) En met zijn hulp wilde hij
‘de prijs’ behalen.

Want Paulus had een doel. Hij schrijft: ... vergetende hetgeen achter mij ligt (= vergetende alles waarop
ik mij vanuit het verleden zou kunnen beroemen - AvdS) en mij uitstrekkende naar hetgeen véor mij ligt
(= mij richtend op de weg van God voor mij - AvdS), jaag ik naar het doel, ... (3)

Wat was dat doel dat hij koste wat kost wilde bereiken? Hij zegt: ... om Hem te kennen (= in alles één
met Jezus te zijn - AvdS), en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, ...,
zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. (4) Het doel waar het hem uiteindelijk om te doen

was, was dus: bij Jezus' terugkomst te mogen opstaan uit de doden.

Kommm! binnen

Feitelijk was Paulus’ doel: de eeuwige volmaaktheid. (5) Want opstanding is: overwinning over de dood
en eeuwig leven in volmaaktheid. En de prijs die Paulus najaagde, is: het grote moment dat God hem
zal roepen om dit alles in ontvangst te komen nemen. (6)

Anders gezegd, die prijs is: straks Jezus’ woorden te mogen horen: ‘Paulus, kom binnen, kom mee om
het feest van je Heer te vieren!’ (7) Want dat wordt het na de opstanding: een groot feest met Jezus als
middelpunt! Dat moment zal de beloning zijn voor zijn geloof in Jezus, voor het volgen van Hem en
voor zijn volharding in het volledig steunen op wat Hij voor hem (en voor ons allen) heeft gedaan.

In levenden lijve

Dat moment komt eraan! Jezus komt terug. Als Hij je dan roept, om je geloof in Hem, zul je opstaan uit
het graf. Je zult Hem in levenden lijve ontmoeten en daarna voor eeuwig met een nieuw lichaam in
grote eenheid met Hem de meest hemelse vreugde beleven bij Hem in zijn Koninkrijk. (8) Daarom is het
ook voor ons belangrijk om alles achter ons te laten wat daarvoor in de weg staat, en te jagen naar het
doel.

Wie nu al de dagelijkse, persoonlijke omgang met Jezus kent, begrijpt waarom Paulus uitzag naar ‘de
prijs'!

Lees hierover meer in het boek ‘'Komt de christen voor Gods troon?’
Info hier ... Bestel hier ...

Uit de Bijbel:

(1) Openbaring 2:4.
Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.

2) 2 Korintiérs 5:15.



Daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor
allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor
hen gestorven is en opgewekt.

3) Filippenzen 3:14.

Maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt (= vergetende alles waarop ik mij vanuit het
verleden zou kunnen beroemen - AvdS) en mij uitstrekkende naar hetgeen védr mij ligt (= mij richtend
op de weg van God voor mij - AvdS), jaag ik naar het doe, ...

@) Filippenzen 3:10-11.
.. om Hem te kennen (= in alles één met Jezus te zijn - AvdS), en de kracht van zijn opstanding en de
gemeenschap aan zijn lijden, of ik, ..., zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.

(5) Filippenzen 3:10-12.
Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook
grijpen mocht, ...

(6) Filippenzen 3:10-14b.
Ik jaag naar het doel, om de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

(7) Mattelis 25:21.

Zijn heer zei tot hem: Wel gedaan, jij goede en getrouwe sladf, over weinig ben je getrouw geweest, over
veel zal ik je stellen: ga in tot het feest van je heer.

(8) Johannes 14:3.

En wanneer Ik heengegaan ben en voor jullie plaats bereid heb, kom Ik terug en zal jullie tot Mij nemen,
opdat ook jullie zullen mogen zijn, waar Ik ben.
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